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Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma’s vormen samen een volledige 
Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis 
bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma’s. 
Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het 
zevende fundament: huizen.

Terwijl je de 12 
programma’s uit dit 
fundament behandelt, 
raden we je aan 
Handelingen te lezen.

Vorig programma:
7.06 Kinderen

Dit programma:
7.07 Twaalfjarige Jezus

Volgend programma:
7.08 Genezing

Zie voor een overzicht van 
alle 84 programma’s
het Leerhuis.

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Waar leef je voor?

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene 
Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. 
Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met 
vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er 
eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere 
team één minuut om over het antwoord overleg te 
voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en 
bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven 
antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel 
streng doet over de antwoorden, doet het andere team 
dat ook.

Niet het antwoord maar het proces
Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, 
maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot 
nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze 
gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het 
programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is 
nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die 
in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs 
(Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek 
zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na 
afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in 
gaan.

Scheidsrechter
Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels 
worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat 
alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 
4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt 
wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij 
voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van 
zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback
Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-
Fondueprogramma? Geef het door via 
HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je 
bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/
HouseFeastNetwork.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle 
onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met 
het evangelie.

Netwerken
Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten 
het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in 
ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest 
vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het 
Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/
HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar 
ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld
Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto’s te 
delen op de “Huisfeest Netwerk” groep. Hierdoor groeit 
de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit 
naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy 
schendt.
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1a. In Lukas 2:40–45 staat:
En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met 

wijsheid, en de genade van God was op Hem.
En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pesach naar Jeruzalem. 

En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar 
Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, 
bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat 
Jozef en Zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat Hij bij het 
reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem 
onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij Hem niet vonden, 
keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar.

Noem vier punten die typerend zijn voor de tiener Jezus, die wij kunnen navolgen.
(antwoord) Het andere team hoeft hier maar vier punten van te noemen:

1. Jezus groeide.
2. Hij werd krachtig.
3. Hij werd met wijsheid vervuld.
4. De genade van God de Vader is op Hem.
5. Hij reisde met zijn ouders mee naar het huis van God de Vader.
6. Hij bleef in het huis van God de Vader.

(toelichting) Bij punt 5: nu Hij 12 jaar oud was, mocht Hij daar zelf voor kiezen.

2a. Noem een overeenkomst en een verschil tussen de Jezus die in Lukas 2 wordt 
beschreven en een willekeurige twaalfjarige die in Hem gelooft.
(antwoord) Het zijn allebei gelovige zonen van God de Vader; ze willen zijn wil doen en Hem 
gehoorzamen. Een verschil is dat iedereen die in Koning Jezus gelooft, gered zal worden.
(toelichting) Johannes de Doper mocht in de tijd van Koning Jezus veel mensen wijzen op de 
weg naar hun redding, maar Koning Jezus was én is de enige Weg tot die redding.

3a. Als Koning Jezus ook maar één keer in zijn leven zou hebben gezondigd, dan was 
zijn offer aan het kruis op Golgotha voor zijn eigen zonde geweest. Waarom is dat 
zo?
(antwoord) Omdat het loon van de zonde de dood is.
(toelichting) In Romeinen 6:23 staat: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de 
genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” 2 Korinthe 5:21 legt 
uit dat alleen doordat Hij geen zonde gedaan heeft, zijn bloed onze zonden kon wegwassen: 
“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij 
zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” Het bloed van Jezus reinigt ons van alle 
zonden, staat in 1 Johannes 1:7: “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, 
hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons 
van alle zonde.”

4a. Wat doen tieners als ze zich realiseren dat de genade van God op hen is?
(antwoord) Ze gaan naar een plaats waar ze volledig bezig kunnen zijn met de dingen van hun 
hemelse Vader.
(toelichting) Dit kan een houding of een hartsgesteldheid zijn, bijvoorbeeld vanuit een 
verlangen om een tijdje bij Hem te zijn. Maar het kan ook een bepaalde plaats, een evenement 
of een bepaalde reis zijn. In het geval van Koning Jezus was het dat Hij concreet enkele dagen 
verbleef in de tempel.

5a. Kunnen ouders de keuze van bekering voor hun kinderen maken?
(antwoord) Nee ze staan daar helemaal buiten.
(toelichting) [zie volgende pagina]
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[5a. vervolg] (toelichting) Het enige wat ouders kunnen doen, is hun zoon of dochter uitleggen 
en voorleven (laten zien) dat de onzichtbare Vader de tiener liefheeft en wat zijn liefde voor 
hem of haar betekent. In Efeze 6:4 staat: “En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, 
maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.”

6a. Wat is een typische eigenschap van tieners in gesprekken met anderen?
(antwoord) Ze kunnen moeilijke, kritische vragen stellen, zonder geremd te worden door 
gedachten over welke impact die vragen mogelijk hebben.
(toelichting) Mensen die optrekken met tieners zijn vaak onder de indruk van de antwoorden 
die ze geven en het inzicht dat ze tonen. Ook bij Koning Jezus was dit het geval.

7a. In 1 Johannes 2:12–14 staat: “Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u 
vergeven omwille van Zijn Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf 
het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik 
schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u 
Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u 
sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.”

Voor wie is het Koninkrijk van God de Vader bedoeld?
(antwoord) Alle leeftijdsgroepen van jong tot oud hebben een eigen rol in het Koninkrijk.
(toelichting) Koning Jezus legt in Markus 10:14 uit waarom we moeten geloven als een kind: 
“Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij 
Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.”

8a. Het vraagstellende team laat het andere team de volgende tekst 
memoriseren en hardop opzeggen:

Lukas 2:49: “En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht?
Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader?”

(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of de Bijbeltekst goed uit het hoofd is 
opgezegd.

9a + 10a. Met deze vraag zijn in totaal 2 punten te verdienen!
Op meerdere plekken komen we in de Bijbel stoere tieners tegen. Noem hier binnen 
een minuut een voorbeeld van. Daarna mag het andere team een voorbeeld noemen. 
Doe dit om en om, twee keer.
(antwoord) Het andere team bepaalt of het gegeven antwoord goed is.
(toelichting) Controleer eventueel de antwoorden in het rijtje met Bijbelverzen. Deze staan op 
het antwoordblad van het andere team.

11a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Van wedergeboorte groei je door naar discipelschap. Dan stuurt Koning 
Jezus ook jou er op uit om zijn Koninkrijk bekend te maken. Het woord 
“discipel” is afgeleid van het woord “discipline”. Iemand van het 
vraagstellende team gaat door liplezen een Nederlandse vertaling van dat 
woord duidelijk maken. Het andere team probeert dit woord te raden.
(antwoord) Tucht.

12a. Koning Jezus heeft hier op aarde de wil gedaan van God de Vader. Ben jij zover 
dat je zijn voorbeeld wilt volgen? Ieder beantwoordt deze vraag persoonlijk.
In Jozua 24:15 staat: “Kies voor u heden wie u zult dienen. (...) Maar wat mij en mijn huis 
betreft, wij zullen de HEERE dienen!”
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1b. In Lukas 2:46–52 staat:
En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te 

midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen 
die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.

En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: 
Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met 
angst gezocht.

En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn 
in de dingen van mijn Vader?

En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak.
En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En 

Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid 
en in grootte en in genade bij God en de mensen.

Noem vier dingen die Koning Jezus hier doet, die nu ook door tieners zo oud als 
Jezus gedaan mogen worden.
(antwoord) Het andere team hoeft hier maar vier punten van te noemen:
1. Jezus luisterde.
2. Hij stelde vragen.
3. Hij verbaasde anderen met zijn inzicht en antwoorden.
4. Hij was bezig met de dingen van zijn hemelse Vader.
5. Hij ging met zijn ouders mee.
6. Hij koos er uit vrije wil voor hun gehoorzaam te zijn.

2b. Zondigde Jezus door zijn ouders zo ongerust te maken? Leg uit.
(antwoord) Nee, Hij zondigde niet. Jezus was op dit Pesach volop bezig met de zaken van Zijn 
hemelse Vader. Dat daardoor zijn ouders ongerust waren maakt het geen zonde, want ouders 
horen erop voorbereid te zijn dat hun tieners helemaal willen leven voor hun hemelse Vader.

3b. Is het toeval dat dit verhaal zich afspeelt aansluitend op Pesach? Leg uit.
(antwoord) Nee, dit is geen toeval. Met Pesach wordt gevierd dat God de Vader zich toewijdt 
aan zijn kinderen, en dat zijn kinderen dit beantwoorden door zich aan hun hemelse Vader toe 
te wijden.
(toelichting) Koning Jezus kon op twaalfjarige leeftijd het feest precies gebruiken waarvoor het 
bedoeld was: Hij wijdde zich persoonlijk toe aan Zijn hemelse Vader. Dit heeft te maken met 
het tweede fundament, de doop in water.

4b. Was Jezus op zijn twaalfde een gelovig kind van God? Leg uit of het verblijf van 
Koning Jezus in de tempel te maken had met bekering, of met iets anders.
(antwoord) Natuurlijk was Koning Jezus een gelovig kind van God de Vader; Hij kende zijn 
Vader als geen ander. Bekering van zonde had Hij niet nodig, omdat Hij niet zondigde. Hij deed 
dit om een voorbeeld voor ons te zijn.
(toelichting) In Mattheüs 3:15 staat: “Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu 
gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het 
Hem toe.” Om zoals in dit Bijbelvers alle gerechtigheid te vervullen, doorliep Hij alle 
fundamenten en daardoor werd Hij een voorbeeld voor ons. Met Pesach doorleefde Hij opnieuw 
zijn toewijding in de tempel, het huis van Zijn hemelse Vader.

5b. Welk zichtbare daad van toewijding aan God de Vader kunnen ouders wel voor 
hun kinderen regelen?
(antwoord) Ze bij hun geboorte opdragen.
(toelichting) Jezus werd ook opgedragen. Dit staat in Lukas 2:22: “En toen de dagen van haar 
reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem 
de Heere voor te stellen.”
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6b. Wat is de rol van tieners in het Koninkrijk van God de Vader?
(antwoord) Temidden van leraren zitten, naar hen luisteren en ze vragen te stellen.
(toelichting) Door de kritische vragen van tieners blijven onze Bijbelse bijeenkomsten 
(huisfeesten) dynamisch, toegankelijk en relevant. De rol van tieners komt bijvoorbeeld terug 
in Exodus 12:26–27a: “En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst van u, 
dan zult gij zeggen: Het is een Pesachoffer voor de HERE, die in Egypte aan de huizen der 
Israëlieten voorbijging.” En in Deuteronomium 6:20–21: “Wanneer later uw zoon u vraagt: 
Wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen, die de HERE, onze God, u 
opgelegd heeft? Dan zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren dienstknechten van Farao in 
Egypte, maar de HERE heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid.”

7b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Iemand van het vraagstellende team gaat tekenen waar wij al vanaf onze 
geboorte toe bestemd zijn. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) Om met Koning Jezus als koningen te heersen.
(toelichting) Dit staat in Openbaring 5:10: “En U hebt ons voor onze God gemaakt 
tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.”

9b + 10b. Met deze vraag zijn in totaal 2 punten te verdienen!
Het andere team heeft net een voorbeeld kunnen noemen van een stoere tiener in de 
Bijbel. Nu zijn jullie aan de beurt. Daarna mag het andere team weer, totdat elk team 
twee beurten heeft gehad.
(antwoord) Het andere team bepaalt of het gegeven antwoord goed is.
(toelichting) Nadat beide teams hun antwoorden gegeven hebben, zijn hier enkele voorbeelden 
van stoere tieners te vinden: Genesis 29:16; Genesis 37:2; 1 Samuel 3:1; 1 Samuel 16:13; 1 
Koningen 19:20; 2 Koningen 22:1; Esther 2:7; Daniël 1:17; 1 Timotheüs 4:12; Handelingen 
12:12; Handelingen 12:13.

10b. Een tiener kun je vergelijken met een discipel. Eerst ontdek je jouw nieuwe 
mens door de eerste fundamenten: bekering, doop in water, en vervulling met de 
Heilige Geest. Daarna komt de fase van discipelschap. Wat leer je in deze periode?
(antwoord) Geestelijk onafhankelijk worden.
(toelichting) Koning Jezus stuurde de discipelen in Lukas 10 op een soort van stage om te 
leren wat Hij hun bevolen had. Je doorloopt in je discipelschapsfase fundament 4 t/m 6: 
evangelisatie en diaconie, heiliging en toekomstplanning.

11b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Als je niet geestelijk groeit, dan zul je een kindje van God blijven. Het vraagstellende 
team gaat zonder woorden uitbeelden welk eten je dan nuttigt. Het andere team 
probeert dit te raden.
(antwoord) Melk.
(toelichting) In Hebreeën 5:12–13 staat: “Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten 
zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van 
God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers 
die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind.” En in 
1 Korinthe 3:2 staat: “Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog 
niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet.”

12b. Jezus was bezig met de dingen van zijn Vader, door in de tempel te verblijven. 
Wij moeten ook bezig zijn met de dingen van onze hemelse Vader. Hoe ga jij dat in je 
leven vorm geven? Ieder beantwoordt deze vraag persoonlijk.
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