
Team  B TXT FONDUE®

6.01  Zeven  fundamenten
Fundament  6:  “Toekomst” Nederlands

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) 

Het doel van dit programma is om je te laten ontdekken wat de zeven fundamenten betekenen. 
Door heel het Woord heen, lezen we uitvoerig over deze zeven fundamenten die JHWH God, de 
Vader ons geeft, zodat we geestelijk groeien en ons de hoogtepunten in ons geestelijke leven 
blijven herinneren. 

1b. In Mattheüs 3:8 staat: “Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de 
bekering.” Op welke manier dragen wij volgens de Bijbel vrucht? 
(antwoord) Door mensen het goede nieuws — het evangelie — te vertellen, te laten beleven en 
door goede werken te doen; dat is onze vrucht. 

2b. JHWH God, de Vader heeft in Leviticus 23 de Bijbelse feesten gegeven. Dit zijn 
meetmomenten van ons leven en elk feest is een fundament. Wat is de reden dat we deze 
fundamenten nodig hebben; wat is het uiteindelijke doel daarvan? 
(antwoord) Dat je geestelijk vrucht draagt. 

3b. Er is een Bijbels feest waarmee je herdenkt dat Jeshua de Messias die weg van het 
kruis ook daadwerkelijk is gegaan. Dat feest hoort bij dit eerste fundament. Hoe noemen 
we dit feest? 
(antwoord) Pesach. 
(toelichting) De meesten kennen het als Goede Vrijdag, maar volgens de Bijbelse telling valt het 
niet vanzelfsprekend op een vrijdag. 

4b. Dit tweede fundament herdenken we jaarlijks tijdens een feest waarbij ongezuurde 
broden worden gegeten, brood zonder zuurdesem, het symbool voor een leven zonder 
zonde. Hoe heet dit bekende feest? 
(antwoord) Het Feest van de Ongezuurde Broden. 
(toelichting) Tijdens dit feest herdenken we dat we met Jeshua de Messias opstaan uit de dood 
van het watergraf en een nieuw leven in hem mogen beginnen. 

5b. Tijdens welk feest werd deze Persoon aan ons gegeven? 
(antwoord) Het Wekenfeest (Sjavoeot). 
(toelichting) Eerder gaf JHWH God, de Vader tijdens ditzelfde (oogst)feest ook de Wet. Het wordt 
vaak ten onrechte “Pinksteren” genoemd. 

6b. Dit vierde fundament herdenken we jaarlijks op het Feest van de Bazuinen (Rosh 
haShana). In welke maand valt dit feest bijna altijd? 
(antwoord) September. 
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7b. Welk doel heeft het blazen van de bazuinen of sjofars tijdens dit feest? 
(antwoord) De volgelingen van Jeshua de Messias maken zo kenbaar aan hun wereld dat zij 
leven voor de verkondiging van het Koninkrijk van JHWH God, de Vader en de zorg voor de 
zwakke. 

8b. Het is heel belangrijk je te realiseren dat die heiligheidsnorm niet verlaagd kan 
worden en JHWH God, de Rechter met minder geen genoegen neemt. Op wat voor 
manier moeten we daarom volgens dit fundament leven? 
(antwoord) We moeten heilig leven. 
(toelichting) In het Nieuwe Testament (Mattheüs 5:48, NBG) zegt Jeshua de Messias namelijk: 
“Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” 

9b. Waarom is dit feest de belangrijkste dag van het jaar voor elke volgeling van Jeshua 
de Messias? 
(antwoord) Omdat we de taak van de hogepriester op ons mogen nemen om voorbede te 
kunnen doen voor de redding van ons volk. 

10b. Dit zesde fundament komt tot uiting in een feest waarin je jaarlijks enkele dagen in 
een hut of tent verblijft, en dan nog het liefst in Jeruzalem. Hoe heet dit feest? 
(antwoord) Het Loofhuttenfeest (Soekot). 
 

11b. In het zevende fundament neem je drie besluiten. Hieronder staan er 
vier. Welke hoort er niet bij? Kies uit: 

a. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen (Jozua 24:15) 
b. Ik ga mijn wereld in en predik het evangelie aan mijn familie, mijn 

vrienden, mijn vijanden en iedereen die ik bereiken kan 
c. Ik ben gastvrij, zorg in de Naam van Jeshua de Messias voor de zwakke en zet een 

deel van mijn tijd, geld en andere middelen daar voor in 
d. Ik zorg dat ik trouw elke zondag de samenkomst bezoek 

(antwoord) Het antwoord dat er niet bij hoort is: “d. Ik zorg dat ik trouw elke zondag de 
samenkomst bezoek”. 
(toelichting) Waar je trouw aan moet zijn, is jouw verantwoordelijkheid naar je medemens om hen 
te bereiken met het evangelie. 

12b. Bespreek wat je moet doen om in de volgende fase (het volgende fundament) te 
komen of hoe je het praktisch vormgeeft.
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