
Team  A TXT FONDUE®

6.01  Zeven  fundamenten
Fundament  6:  “Toekomst” Nederlands

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) 

Het doel van dit programma is om je te laten ontdekken wat de zeven fundamenten betekenen. 
Door heel het Woord heen, lezen we uitvoerig over deze zeven fundamenten die JHWH God, de 
Vader ons geeft, zodat we geestelijk groeien en ons de hoogtepunten in ons geestelijke leven 
blijven herinneren. 

1a. Waarop zal JHWH God, de Rechter, naast zijn/haar bekering, elk mens aan het eind 
van hun leven beoordelen? 
(antwoord) Of hij of zij vruchtbaar en gehoorzaam aan zijn opdrachten is geweest. 

2a. Wat zijn de drie criteria waarvoor je beloond wordt? 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. Je geloof 
2. Je gehoorzaamheid 
3. De mate van (geestelijke) vrucht die je in je leven hebt voortgebracht 

3a. We gaan nu in op elk fundament afzonderlijk. Stapsgewijs zullen we ontdekken hoe je 
van een ongelovige doorgroeit tot een geestelijk volwassene. Laten we beginnen bij de 
eerste stap. Hoe noem je het als je gaat geloven en feitelijk accepteert dat het Lam, de 
Messias, voor jouw zonden gestorven is en zijn bloed jouw redding brengt? 
(antwoord) Bekering. 

4a. Jeshua de Messias heeft ons voorgedaan hoe wij kunnen kiezen deelgenoot te 
worden van zijn dood. Door deze handeling laten wij zien dat wij hem willen navolgen en 
zonder zonde willen leven. Wat is de naam van deze handeling? 
(antwoord) De doop (door onderdompeling in water). 
(toelichting) Dit is het tweede fundament voor ieder kind van JHWH God, de Vader. 

5a. Nadat we zo bewust twee keuzes hebben gemaakt, laat Jeshua de Messias ons niet als 
wezen achter. Behalve het Woord (de Bijbel) stuurt Hij Iemand om ons te helpen. Wie? 
(antwoord) Hij stuurt de Heilige Geest, in wie Hij ons doopt en met wie Hij ons vult. 
(toelichting) Op die manier worden we dagelijks in de waarheid van JHWH God, de Vader geleid 
en ontvangen we de kracht om van Jeshua de Messias te getuigen. 

Versie 07-05-2017 © HuisfeestNetwerk.org Pagina �  van �1 3

http://www.huisfeestnetwerk.org


Team  A TXT FONDUE®

6.01  Zeven  fundamenten
Fundament  6:  “Toekomst” Nederlands

6a. Jeshua de Messias stuurt jou met je familie er op uit om van hem te getuigen, 
genezing en bevrijding te brengen en de zorg voor de zwakke in praktijk te brengen. In 
welke twee woorden kunnen we daarom dit vierde fundament samenvatten? 
(antwoord) Evangelisatie en diaconie. 
 

7a. Waar bliezen op deze dag de gelovigen op bazuinen of sjofars? Kies uit: 
a. Op het tempelplein 
b. Lopend door de straten 
c. Vanuit het raam naar buiten 
d. In hun eigen woonkamer 

(antwoord) Het juiste antwoord is: “c. Vanuit het raam naar buiten” 
(toelichting) Zo kan iedereen het duidelijk horen. 

8a. Het vijfde fundament gaat over de opdracht die Jeshua de Messias de discipelen gaf 
om heilig en volmaakt te leven. In duidelijke bewoordingen spreekt de Bijbel overvloedig 
over ons leven als discipel. We worden opgedragen volmaakt te leven zoals ook de 
hemelse Vader volmaakt is. Maak een schatting voor hoeveel procent je minimaal heilig 
moet zijn. 
(antwoord) 100%. 

9a. Omdat de norm zo hoog ligt, zal Jeshua de Messias zelf het priesterkleed van de 
hogepriester aan moeten doen om onze onheiligheid aan te vullen. Eerst was Hij het offer; 
zijn bloed werd ons tot redding. Nu is hij de Hogepriester en doet Hij voorbede bij JHWH 
God, de Rechter om ons blijvend van onze onheiligheid vrij te pleiten om zo verzoening 
voor ons te bewerken. Hoe heet dit Bijbelse feest? 
(antwoord) Grote Verzoendag / Jom Kipoer. 

10a. Het zesde fundament gaat over je persoonlijke toekomstplanning. Je moet een 
keuze maken die bewust en weloverwogen is, omdat het jouw leven, prioriteitsstelling en 
toekomst bepaalt. Noem een voorbeeld van zo’n belangrijke “levensvraag” die je jezelf 
tijdens dit feest kunt stellen. 
(antwoord) Enkele mogelijke “levensvragen” die het andere team kan noemen zijn: 

• Ben ik met Jeshua de Messias gestorven en leef ik daarom niet meer voor mezelf maar 
alleen nog voor hem? (Galaten 2:20) 

• Ben ik bereid een pelgrim te zijn, die altijd onderweg is voor Jeshua de Messias? 
• Ligt mijn prioriteit bij het verzamelen van schatten in de hemel in plaats van op aarde? 
• Wil ik mijn tijd, moeite, middelen, eigenlijk alles investeren in de bouw van het Koninkrijk 

van JHWH God, de Vader? 
• Laat ik mij in alle opzichten leiden door de Heilige Geest, ook in partnerkeuze en 

carrièrekeus? 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11a. Het zevende fundament is je geestelijke volwassenheid. Dit is de fase waar je als 
kind van JHWH God, de Vader en als zonen en dochters uiteindelijk naartoe leeft, want nu 
begint het vrucht dragen vanuit je huis met je familie in jouw wereld. De rustdag brengt 
rust aan allen die vermoeid en belast zijn. In het Oude Testament werd de Sabbat gevierd 
van vrijdagavond tot zaterdagavond. Op welke dag of dagen vieren wij sinds het Nieuwe 
Testament de sabbat? 
(antwoord) Elke dag. 
(toelichting) In Hebreeën 4:11 staat: “Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, 
opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.” 
Ook in Handelingen kwamen ze niet wekelijks maar dagelijks aan huis bijeen om hun wereld te 
bereiken met het evangelie. 

12a. Bepaal voor jezelf op basis van deze vragen waar jij nu staat. 
1. Ben ik bekeerd? 
2. Ben ik gedoopt in water? 
3. Ben ik gedoopt in en vervuld met de Heilige Geest? 
4. Doe ik aan evangelisatie en diaconie? 
5. Leef ik heilig? 
6. Heb ik de juiste toekomstplannen? 
7. Bereik ik met mijn familie mijn wereld?
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